
LEEFSTIJL 3

overzicht van de lessen

De groep? Dat zijn wij!

Thema 1

De groep? Dat zijn wij! 

In dit thema staat het creëren van een goede groepssfeer centraal. 

Les 1 – Daar ben ik weer!
In deze eerste les na de zomervakantie maak je samen plezier en leer je elkaar (nog) beter kennen. 

Les 2 – Samen sterk
Je gaat op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen klasgenoten en je oefent 
in samenwerken. 

Les 3 – Dat spreken we af!
Een les over hoe je wilt dat anderen tegen jou doen en hoe jij tegen anderen doet. Je maakt 
samen afspraken over omgaan met elkaar, zodat je een leuke klas kunt zijn.

Les 4 – Vrienden?
Deze les gaat over vriendschap en samen spelen. 
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Dit ben ik!

Les 1

Les 1 - Daar ben ik weer!   >>> De groep? Dat zijn wij!

Mijn naam is

Ik ben         jaar.

Ik zit nu in groep

Mijn juf of meester heet

Mijn vrienden heten

Mijn schoenmaat

Mijn lengte 

Mijn lievelingskleur

Ik eet het liefst

Niet lekker vind ik

Wat ik leuk vind om te doen is

Een tv-programma dat ik leuk vind

Een (computer)spel dat ik graag speel

Muziek waar ik van houd

Iets wat ik vorig jaar niet kon maar nu wel

Iets wat ik dit jaar graag wil leren

Wat ik later worden wil
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Thuis - Een hand met verstand

Thuis

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 1 - Daar ben ik weer!

Duim:	 Wat is je favoriete sport of spel?
Wijsvinger:	 Wat vind je een lekkere traktatie?
Middelvinger:	 Wat vond je vroeger leuk op school?
Ringvinger:	 Wat vond je leuk in de vakantie?
Pink: 	 Heb je een wens voor dit (school)jaar?

Maak een handomtrek van iemand bij jou thuis. 
Stel de volgende vragen en schrijf de antwoorden in de hand:
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Wie zit er in mijn klas?

Les 2

Les 2 - Samen sterk   >>> De groep? Dat zijn wij!

Schrijf de namen van je klasgenoten in het goede hokje. De namen die met 
een A beginnen in het hokje waar de A in staat, de namen die met een B
beginnen in het hokje met de B en zo verder. 

A B C

D E F

G H I

J K L
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Les 2

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 2 - Samen sterk

Vraag één van je (groot)ouders of zij nog namen 
weten van kinderen uit hun klas op de basisschool. 

P Q R

S T U

V W X

Y Z

M N O
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Het raadsel der dieren

Les 2

Les 2 - Samen sterk   >>> De groep? Dat zijn wij!

Kunnen jullie met elkaar het raadsel oplossen?
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Les 2

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 2 - Samen sterk

Oskar heeft drie vrienden uitgenodigd op zijn feest. Iedereen brengt 
zijn huisdier mee voor de verkiezing van het mooiste huisdier. 
Het raadsel is: 
wie is het baasje van welk huisdier en in welke straat wonen ze?
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Oké of niet?

Les 3

Les 3 - Dat spreken we af!   >>> De groep? Dat zijn wij!

Welk gedrag vind jij oké en welk gedrag niet? 
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Dat spreken we af!

Les 3

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 3 - Dat spreken we af!

We spreken af dat we:

We spreken af dat we:

We spreken af dat we:

We spreken af dat we:

We spreken af dat we:

Welke regels en afspraken waren er vroeger op school? Vraag één van je 
ouders of je opa of oma om daar iets over te vertellen. Wat mocht wel en wat 
mocht niet? Was het strenger dan nu? Of juist niet? 
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De kinderspelen van Brueghel

Les 4

Les 4 - Vrienden?   >>> De groep? Dat zijn wij!

Dit is een heel beroemd 
schilderij. Misschien heb je 
het wel eens eerder gezien. 
Het heet De kinderspelen en 
is geschilderd in 1560 door 
Pieter Brueghel, een schilder 
uit Antwerpen in België. 

Zoals je ziet staan er 
allemaal spelende kinderen 
op. Ken je de spelletjes die 
ze spelen? 
Sommige spelletjes worden 
nog steeds gespeeld. 
Kleur het rondje als je het 
spel herkent.
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Les 4

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 4 - Vrienden?
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Les 4

Les 4 - Vrienden?   >>> De groep? Dat zijn wij!

Vrienden? 

Bekijk de plaatjes. Denk jij dat deze kinderen vrienden zijn?

Vriendinnen?
 ja    neeVriendinnen?

 ja    nee

Vriendinnen?
 ja    nee
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Vrienden?
 ja    nee 

Vrienden?
 ja    nee

Les 4

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 4 - Vrienden?
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boekentip

Meester Kikker
Door Paul van Loon, met tekeningen van Georgien Overwater.

‘Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand 
mag het weten, behalve jullie.’ Eerst denken de kinderen dat hun 
meester een grap maakt. Maar op een dag komt hij de klas in 
met kroos in zijn haar. Meester Frans verandert zo nu en dan in 
een kikker en dat is lastig, want hij heeft dat zelf niet in de hand. 
Dan ontdekken de kinderen uit zijn klas dat de directeur van de 
school, meneer Stork, soms in een ooievaar verandert, die 
vervolgens kikkers eet om weer mens te worden. Een gevaarlijke 
situatie voor meester Frans! Ze bedenken een plan om hem 
te redden.

Een meeslepend, verrassend en humoristisch verhaal over een 
bijzondere meester en zijn klas.  (recensie NBD/Biblion)




