
Katern 2F8, Een afspraak bij de huisarts
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F.

2F 5

Taaltaken: 
–	 een eigen verhaal schrijven
–	 een persoonlijk verhaal lezen
–	 schrijven over eigen ervaringen 
–	 een informatieve tekst lezen
–	 een situatie beschrijven
–	 een informatieve tekst lezen
–	 reageren op een forum
–	 een betogende tekst lezen
–	 een betoog schrijven
–	 een tekst uit een folder lezen
–	 een gesprek voeren
–	 een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider.  
Daarin staan algemene aanwijzingen en aanwijzingen bij sommige opdrachten.

	= Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeeldingen.

In dit boekje kun je oefenen met:

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

	 1	 een eigen verhaal schrijven – Mijn eigen verhaal	 	 p. 4

	 2	 een persoonlijk verhaal lezen – Op huisbezoek	 	 p. 5

	 3	 schrijven over eigen ervaringen – Wat vind jij van je huisarts	 p. 6

	 4	 een informatieve tekst lezen – Morgen ga ik naar de huisarts	 p. 8

	 5	 een situatie beschrijven – Mijn klacht	 	 p. 10

	 6	 een informatieve tekst lezen – Tijdens het gesprek met de huisarts	 p. 12

	 7	 reageren op een forum – Welke behandeling moet ik kiezen?	 p. 14

	 8	 een betogende tekst lezen – Beter geholpen met goede informatie?	 p. 16

	 9	 een betoog schrijven – Meer premie betalen als je ongezond leeft?	 p. 18

	 10	 tekst uit een folder lezen – Een tweede mening		  p. 20

	 11	 11 een gesprek voeren – Praten met de huisarts		  p. 22

	 12	 een woordspel doen – Filippine		  p. 23

-	 Wanneer ga je naar de huisarts? 
-	 Twijfel je weleens of je zal gaan?
-	 Hoe vaak kom je er?
-	 Is de praktijk dichtbij je huis?
-	 Wanneer was je er voor het laatst?
-	 Waarvoor was dat?
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1 Schrijven: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1A    
Als je problemen hebt met je gezondheid, ga je naar de huisarts. 
Waar denk je aan bij het woord ‘huisarts’? Vul het woordweb in.

Opdracht 1B     
Wat zijn jouw ervaringen met je huisarts?
Schrijf hier een verhaal over. Gebruik het woordweb dat je gemaakt hebt. Je kunt in je verhaal 
ook antwoord geven op de vragen hieronder. 

1  Met wat voor klachten ga je naar de huisarts?
2  Wat vind je een goede huisarts?
3  Wat vind  je fi jner: een man of een vrouw als huisarts? Waarom?
4  Wat heb je wel eens meegemaakt met een huisarts?
5  Wat doe je als je de huisarts niet goed begrijpt? 
6  Wat doe je als de huisarts jou niet goed begrijpt? 

Opdracht 1C
Lees je eigen verhaal na.
Bespreek daarna je verhaal samen. 

UITVOEREN

Huisarts
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2 Lezen: Op huisbezoek

OPDRACHT 2A  
1  Wie is de ik-persoon in de tekst?

2  Wat is het doel van deze tekst, denk je?
  de schrijver wil informatie geven
  de schrijver wil een leuk verhaal vertellen
3  In de tekst staat de uitdrukking ‘iemand van alles wijsmaken’. Weet je wat deze uitdrukking  
 betekent?

OPDRACHT 2B 
Lees de tekst voor jezelf. Bespreek samen de vragen.
1  Waarom zegt mevrouw Van Vliet dat de dokter haar van alles kan wijsmaken?
2  In de laatste alinea zegt mevrouw Van Vliet: ‘Ik kan u ook van alles wijsmaken!’ 
 Waarom zegt ze dat? 

OPDRACHT 2C
De huisarts komt op huisbezoek bij mevrouw Van Vliet, omdat ze slecht loopt. 
Heb je zelf de huisarts ook wel eens op huisbezoek gehad? In welke situatie(s)?
Praat hier samen over. 

 de schrijver wil instructie geven

Ik parkeer mijn auto bij het huis van mevrouw Van Vliet. Door het raam zie ik haar zitten in haar 
stoel. Ze schrikt wakker. Ik zwaai een paar keer en dan loopt ze langzaam naar de voordeur. Ze 
doet open en zegt dat het lang geleden is dat ze me gezien heeft. Ze vraagt waarom ik er ben. Ik 
open mijn dokterstas en ik haal er een injectiespuit uit. ‘De griep komt er weer aan, mevrouw Van 
Vliet.’ Ze loopt terug naar haar stoel en zegt dat de griepprik van haar niet meer hoeft. ‘Het helpt 
toch niet’. Ik vertel haar dat ze door haar hoge leeftijd meer kans heeft om ziek te worden en dat de 
griepprik de kans kleiner maakt. Ze doet haar rechtermouw omhoog en zegt: ‘Vooruit dan maar… U 
kunt me toch van alles wijsmaken’.

Zoeken...

Op Huisbezoek

libelleDaily
http://www.libelle.nl Op Huisbezoek

Na een paar dagen ben ik weer bij mevrouw Van Vliet. 
Ze is verkouden en hoest verschrikkelijk. ‘U had toch 
gezegd dat ik niet ziek zou worden?’, zegt ze. Ik leg 
haar uit dat de griepprik helaas niet werkt tegen alle 
virussen. Als ik haar wil onderzoeken, pakt ze mijn 
rechterarm en zegt: ‘Dokter, ik moet wel snel beter 
worden. Volgende week ga ik parachute springen met 
mijn kleinzoon.’ Ik ben verbaasd. Mevrouw Van Vliet 
loopt slecht en ze is 91. Ik zeg: ‘Zou u dat nou wel 
doen?’ Mevrouw Van Vliet begint te lachen en zegt: 
‘Natuurlijk niet, dokter. Ik kan u ook van alles 
wijsmaken!’

Actueel Uit de regio Mensen Lifestyle Food Video & Fun




